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Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Schoneveld & Tanneke van der Linde

     Leonard en Debby    Gerlinde †
            Kasper, Jelle, Diederik

     Lee-Anne en Victor
            Lennert, Elana 

Laege Es 27 - 7051 GD  Varsseveld

Maryze is thuis. Jullie zijn welkom om daar van haar afscheid te nemen 
op maandag 19 mei van 14.00 tot 16.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. 

De afscheidsbijeenkomst, waarvoor we jullie uitnodigen, is op zaterdag 
24 mei om 12.00 uur in de Laurentiuskerk, Kerkplein 1 te Varsseveld. 
Vooraf is hier gelegenheid om ons te condoleren van 11.30 tot 11.55 uur.

Na afloop van de bijeenkomst is er ruimte om samen herinneringen 
op te halen in het Borchuus tegenover de kerk. 

Om 14.45 uur begeleiden wij Maryze in besloten kring naar 
Natuurbegraafplaats Slangenburg. 
De afscheidsbijeenkomst op zaterdag is ook vanaf 12.00 uur te volgen via 

Kerkdienstgemist.nl - Gelderland - Varsseveld

Maryze hield van kleurrijke bloemen.

Ik zie een Poort wijd openstaan,

waardoor het Licht komt stromen

van het huis waar ik nu heen mag gaan,

mijn vrijheid weer mag bekomen.

Ik ga verder dan de zee ...

verder dan de wolken ...

naar lichter dan het licht van de zon,

naar de Bron waar ik vandaan kom.

Terug naar mijn eeuwige huis,

mijn lichtfamilie, thuis.

Daar vinden we elkaar weer.

Steeds weer, elke keer.

Dank voor dit leven hier met elkaar.

Tot dan, tot daar.

Veel liefs, Maryze


